Of je nou naar school gaat in Zwolle,
Amstelveen, Lelystad of Afrika.... Een schooltas
heb je altijd nodig. Jouw schooltas zit vast

elke dag propvol met je agenda, etui, appel,
broodtrommel, pakje drinken, schriften en

nog veel meer! Ben je ook zo benieuwd wat er

in de schooltas van sponsorkinderen zit? Wij

vroegen het aan ze!
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Ze woont op de Filipijnen en zit in groep |
8 van de basisschool in Lazi, Siquijor.
Ze woont ongeveer een kilometer van

school en gaat meestal met de fiets naar

school. Soms heeft ze geluk en brengt

haar vader haar op zijn motorfiets.

"Tk heb mijn schoolboeken bij ' HE DAT MEISJE
me en de schriften waar ik IéiN[;:'vzolg:KT AAB?TT
huiswerk in maak. Ook heb VAN DIT BLAD!
ik wat potloden bij me. Mijn !

hartjespuntenslijper vind ik

7o leuk! Gisteren heb ik een

papieren matje gevlochten, die

heb ik mee naar school genomen 3

om aan mijn vriendinnen °-

te laten zien. Mijn moeder °

heeft rijst gekookt en een ei SR

gebakken, dat kan ik vanmiddag *

opeten. Niet alle kinderen

hebben eten bij zich. Dat vind &

ik niet leuk, dus dan deel ik

mijn eten meestal met hen."

"Ik moet Ongeveer 15 minuten
lopen. naar school. Op school
ku.n‘ Je wel eten epn drinken
krijgen, maar dat kost geld.
Daaronm geeft mijn moeder me
altijd wat te drinken mee en
S0ms wat te eten als ep wat
ow./'(.er is van de Vorige avond. p
mijn tas Zitten a1 mijn boeken
€N schriften. Mijn boeken zijn
er.l een beetje Versleten omdat
mijn oudere broers en Zussen
d.e'ze 00K  hebben gebruikt,

Z1j zijn ook allemagl haar
Sf)%lOOl gegaan en dat is best
lezonder, want veel kinderen
kunnen nooit nagr School.”
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